
Aan idealen ten onder 

E en borst met een halve 
liter pus, een slangen-
beet in een bil, een 

been afzagen of zelf bloed 
doneren voor een transfusie: 
zomaar een werkdag in een 
missieziekenhuis in Ghana. 
En dat zijn nog de behandel-
bare gevallen. De jonge tro-
penarts Tom kan vaak slechts 
TLC voorschrijven: tender 
loving care, omdat de juiste 
medicijnen of apparatuur 
ontbreken. Auteur David van 
Bodegom (34) schetst in Nood 
breekt wet een ontluisterend 
beeld van de gezondheids-
zorg in Afrika anno nu. Tom 
bestudeert bij kaarslicht zijn 
medische vakliteratuur, maar 

patiënten sterven onder zijn 
handen. De paters en dokters 
blijken er een bijzondere 
ethiek op na te houden. Die 
leidt ertoe dat er voor Tom 
uiteindelijk ook slechts 
tender loving care rest. 
Van Bodegom werkte zelf in 
Ghana als arts-onderzoeker, 
maar Nood breekt wet is ab-
soluut geen waarbenjij.nu  in 
boekvorm. Artsen met groot 
literair talent: we hebben ze 
vaker gezien en Van Bodegom 
is er een van. 
Als je dit jaar één boek over 
Afrika leest, lees dan dit boek, 
durven we nu al te zeggen. 
Een reality-check voor 
idealisten én cynici. (LG) 

Nood breekt wet  David van Bodegom/De Geus/ 17,95 Doe de 
quiz op www.oneworld.n1 en maak kans op een gratis exemplaar. 


